
 
 

 

BEGINZIN 

Kijk nu toch! Er is bijna niets veranderd!  Daar zien we het brandofferaltaar staan. Het puin is 

weggehaald van dit plein. De eerste stenen voor de tempel liggen er. En nu wordt er helemaal niet 

verder gewerkt! Is er in al die 14 jaar helemaal niet gebouwd? 

 

VERTELSCHETS 

Moedeloos 

Dat klopt, dat heb je helemaal goed gezien. De tempel had al herbouwd kunnen zijn, maar het is niet 

gebeurd. Hoe komt dit? 

Ach, de bouwers gingen vol goede moed aan de slag. Het inwijdingsfeest van het brandofferaltaar op 

het schone tempelplein was zo vol blijdschap geweest. Maar al snel kwamen de buren, de Samaritanen, 

de bouwers dwarszitten. Er was vijandschap te merken. En de bouwers verloren hun moed. Misschien 

wilden hun leiders, Zerubbabel en Jozua, nog wel verder werken, maar het volk deed niet meer mee. 

Waren ze dan vergeten dat God had beloofd dat de tempel herbouwd zou worden? Als God iets belooft, 

dan gebeurt het toch ook? Ook als de omstandigheden moeilijk zijn. God is toch altijd groter?! 

 

Ongehoorzaamheid 

En zo stopten de bouwers. Er was nog genoeg te doen. Hun eigen huizen moesten ook opgebouwd 

worden. Maar het leven was niet makkelijk. Er was veel droogte, de oogst mislukte, er was gebrek en 

armoede. Zouden de Israëlieten er niet aan gedacht hebben dat dat waarschuwingen waren van God, 

omdat ze hun taak niet hadden afgemaakt? Nee, het maakte hen alleen nog maar moedelozer. 

 

God is geduldig 

En dan is daar de profeet Haggaï, door God gestuurd. Hij moet de woorden van God vertellen. Hoor 

eens wat hij zegt: “Vinden jullie het geen tijd om aan Gods huis te bouwen? Vinden jullie het alleen maar 

tijd om aan je eigen huis te bouwen? Merk je niet dat alles tegenzit? Let op, bouw verder aan Gods huis. 

Want dat was jullie opdracht.” Het volk schaamt zich. Jozua en Zerubbabel willen weer verder gaan 

werken. Zal het volk ook meedoen? En zal de Heere weer helpen? O ja, lees maar wat er staat: “Ik ben 

met ulieden.” Dat hebben ze helemaal niet verdiend. Ze hebben alleen aan zichzelf gedacht. Ze hebben 

hun geloof niet op God gesteld. Ze hebben de dienst van de Heere niet het belangrijkste in hun leven 

laten zijn. Ze hebben niet eerst Gods koninkrijk gezocht. En nu zoekt de Heere God hen op en wil Hij 

hen ook nog helpen. Zo is God. Hij waarschuwt, maar Hij wil ook helpen. Ongehoorzame, maar ook 

moedeloze mensen wil Hij opzoeken. Vroeger, maar nu nog steeds. Misschien voel je je ook wel 

ongehoorzaam. Of moedeloos. Je vergeet de Heere vaak. Je hebt geen zin om naar de kerk te gaan. 

Je vindt het niet nodig om geld te geven aan de kerk. Dan waarschuwt de Heere: “Zoek eerst het 

Koninkrijk van God.” Hij waarschuwt op veel manieren. Door de bijbelverhalen, door de preek, door je 

ouders, misschien ook wel doordat je moeilijke dingen mee moet maken. Hij wil zo graag dat je luistert. 

Want Hij blijft niet altijd waarschuwen. Er komt een tijd dat je sterven moet. Heb je dan geluisterd? Dat 

kan ik niet, zeg je misschien. We hebben zo’n goede God, Hij wil zelfs je leven  veranderen. Hij wil liefde 

tot Hem in je hart geven. Dan ga je luisteren. En dan komt de rest vanzelf. “En al het andere ontvang je 

bovendien.” Dat versje ken je toch?  



 
 

Kijk maar, de bouw van de tempel verloopt goed. Koning Darius geeft zelfs medewerking. Ze krijgen 

allerlei spullen die ze nodig hebben. En het werk aan de tempelbouw komt af. 

 

Blijdschap 

Bij de mooie, nieuwe tempel is het erg druk. Ook is er het geluid van dieren te horen. Er wordt geofferd! 

De tempeldienst gaat weer beginnen. Wat een wonder. De offerdienst betekent dat de Heere weer laat 

zien dat Hij Zijn volk de zonden wil vergeven. Dieren worden geofferd in plaats van mensen. Maar het 

betekent ook dat er eens een lang beloofd Offerlam zal komen: de Messias. Ook al is deze nieuwe 

tempel niet zo mooi als eens de tempel van Salomo was, toch zal de heerlijkheid van deze tempel nog 

groter zijn. Want hier zal de Heere Jezus eens rondlopen. Het Offer voor de zonden.  

Johannes de Doper mag het jaren later zeggen: Zie het Lam van God Dat de zonden der wereld 

wegneemt. Geloof jij in Hem?  

Daarom wordt er na deze offerdienst ook voor het eerst weer Pascha gevierd. De mensen denken aan 

de uittocht uit Egypte. En ze denken vast ook aan de terugkeer uit de ballingschap. Maar er zullen er 

ook zijn die denken: wanneer zal de Messias komen? 

 

SLOTZIN  

Wij weten dat! Hij is gekomen. Meer dan 2000 jaar geleden. Hij wilde lijden en sterven. Maar Hij is ook 

opgestaan. En als wij Pasen vieren, mogen we daaraan denken. Voel je dan ook grote blijdschap? Dat 

deze Messias ongehoorzame, moedeloze mensen niet alleen laat, maar dat Hij ze op wil zoeken. Dat 

Hij ze gelukkig wil maken! Dan wordt de dienst van de Heere voor jou ook het belangrijkste.  

 

 

 

 


